
Klaasje van Harten (1905-2002) en Meeuwis Bouw (1905-1996)  
trouwen op 13 juli 1932.

Dit boek beschrijft het boeiende leven van beide echtgenoten in 
de eerste helft van de twintigste eeuw.
Aan de hand van vele brieven, foto’s en persoonlijke documen-
ten krijgen we een bijzonder beeld van het dagelijks leven in die 
tijd. Dat leven speelt zich af op de Veluwe en in de Betuwe.

Klaasje is geboren in Lunteren en woont 5 jaar in het Betuwse 
Hien bij Dodewaard. Daarna is zij dienstbode op de molen in 
Lunteren en op landhuis Mariënhof in Ederveen.
Meeuwis is geboren in buurtschap De Valk onder Lunteren.  
Hij wordt molenaar in Harskamp.

Dit boek schetst van binnenuit het boeiende, 
maar zware leven van dienstbodes. 
Ook het Veluwse landleven komt er duidelijk in 
naar voren, waarbij het accent op de molenaar 
en zijn molen ligt.

Het einde van het boek beschrijft de Tweede 
Wereldoorlog en de gevolgen ervan in het leven 
van alledag, met tenslotte de wederopbouw en 
de modernisatie van de maatschappij!

Auteur Paul Bouw is de kleinzoon van Klaasje 
en Meeuwis Bouw.
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De molenaar en de meid
Meeuwis Bouw en Klaasje van Harten

Leven en liefde
in grootmoeders tijd

Paul Bouw


